
DEGROTEBERENKRANT
O.B.S. DE GROTE BEER

Beste kinderen, ouders/verzorgers van De Grote Beer,

Met veel trots deel ik vandaag de eerste schoolkrant van dit schooljaar met jullie. Dit is toch veel leuker dan een gewone nieuwsbrief. Er 
was veel te vertellen over de eerste paar weken van 2024-2025. 

Lekker Eigenwijs
Aanstaande woensdag is de finale van de Grote Beer voor de Nationale Voorleeswedstrijd.Terwijl de jury gaat overleggen, treedt de 
dansgroep ‘Lekker Eigenwijs’ op. Vandaag werd er weer geoefend. 

 

september
2024



Op  tijd komen
Op tijd in de les aanwezig zijn, is een belangrijke vaardigheid die wij onze kinderen willen meegeven. Daar hebben de leerkracht en de klasgenoten 
van uw kind nu profijt van, maar u en uw kind straks op de middelbare school ook ;-)). Onze lessen beginnen om half 9, als de bel gaat. Dit houdt in 
dat uw kind dan zijn of haar jas en tas al heeft opgehangen, de leerkracht heeft begroet én op zijn of haar plek in de klas zit. Als uw kind 
binnenkomt of op de trap loopt terwijl de bel gaat, is uw kind niet op tijd. Bij deze het verzoek om hier de komende weken extra aandacht aan te 
besteden. Dat gaan wij ook doen.

Oudernetwerk HB 17 oktober 2024
Lezing: Wanneer het lichaam spreekt - signalen van je hoogbegaafde kind begrijpen

Kris Korzelius en haar zoon Stan (17 jaar en UHB) leren ons hoe je de lichaamstaal van je hoogbegaafde kind kunt lezen om datgene
te begrijpen dat niet gezegd wordt.

Wanneer: Donderdag 17 oktober 2024
Inloop: v.a. 19.30 uur
Begin: 19.45 uur
Einde: 21.45 uur
Waar: Hermann Wesselink College, Startbaan 3, 1185 XP Amstelveen

Om voor iedereen een zitplaats te garanderen vragen wij om aanmelding op: NetwerkHB of Amstelronde

Voor nu wens ik iedereen veel lees- en kijkplezier! 

Met vriendelijke groet,

Yvonne Grein
Directeur obs De Grote Beer
y.grein@obsdegrotebeer.nl

https://www.netwerkhb.nl/events/oudernetwerk-2/
https://www.amstelronde-aanmelden.nl/overzicht/hb_aanmelden.php?actie=reserveren&activiteitcode=55
mailto:y.grein@obsdegrotebeer.nl


DEGROTEBERENKRANT
O.B.S. DE GROTE BEER 

Agenda

week van 7 oktober 2024 : Kinderboekenweek Lekker Eigenwijs
woensdag 9 oktober 2024 : finale DGB voor de Nationale Voorleeswedstrijd (met livestream)

  11.30 uur boekenmarkt (zie eerdere berichtgeving via Social Schools)
14 oktober 2024 : start week van de startgesprekken (vanaf groep 5 mét uw kind)
21 oktober 2024 : start studieweek
28 oktober 2024 : start herfstvakantie
maandag 4 november 2024 : 13.30 uur leerlingenraad
donderdag 7 november 2024 : informatieavond VO groep 8
donderdag 14 november 2024 : Informatieavond Mediawijsheid 



Groep 1-2 A
Het schooljaar is weer begonnen! Een aantal 
kinderen zijn naar boven, naar groep 3 gegaan, een 
aantal zijn gebleven en er stromen steeds meer 
vierjarige kinderen binnen. We beginnen dit jaar met 
een volle klas met  maarliefst 23 kinderen en de 
teller staat nu al op 26. 

De groepsvorming is aan het begin van het jaar erg 
belangrijk, zodat er een fijne groep kan worden 
neergezet. We hebben dan ook het thema ‘ik’ aan 
deze periode gekoppeld. Hierdoor kunnen kinderen 
leren wat bij zichzelf hoort, maar ook hoe dit anders 
kan zijn bij een ander.  De afspraken komen 
uitgebreid aan bod en we hebben het veel over hoe 
je met elkaar omgaat. 

We zijn begonnen met het maken van een 
verjaardagskalender. Nu kan iedereen zien wie de 
volgende jarige in de klas is en hoe oud iedereen 
wordt.

Ook hebben we huisjes gemaakt voor ons gezin. 
Wie wonen er eigenlijk allemaal bij jou in huis? 
Hoeveel zijn dit er en hoe is dit bij je andere 
klasgenootjes? We hebben onszelf geschilderd en 
een ander klasgenootje met krijt getekend.



Groep 1-2 A We hebben in de klas een letter-paraplu. De kinderen 
mogen spullen meenemen waar deze letter in 
voorkomt. Deze week staat de letter (klank) ‘ei’ 
centraal in verband met het thema van de 
Kinderboekenweek ‘lekker eigenwijs’. 

De herfst is weer begonnen, dit is duidelijk te 
merken en te voelen. Dit wordt dan ook ons nieuwe 
thema. We hebben al een herfsttafel in de klas 
gecreëerd. De kinderen mogen dingen van huis 
meenemen die met de herfst te maken hebben.

Deze week is groep 2 voor het eerst begonnen met een 
weektaak. De kinderen krijgen dan een taak die ze moeten 
maken. Ze mogen dan zelf bepalen wanneer ze deze taak 
gaan uitvoeren, zolang het maar aan het einde van de 
week af is. Dit stimuleert het zelfverantwoordelijk leren, 
zelfstandig werken en plannen. 

Op de afbeelding hier-
naast ziet u wat de 
weektaak was. Ze 
moesten van blokken 
de ‘ei’ maken en alle
woorden met een ‘ei’
erin inkleuren

Deze week is ook de Kinderboekenweek van start gegaan. 
Leesmotivatie en - plezier  staat hierbij centraal. Ouders en 
andere familieleden mogen zich inschrijven om in de klas 
voor te gaan lezen. Ook wordt er extra veel gelezen en 
bijpassende activiteiten aangeboden.



Groep 1/2B  

De eerste weken zit er 
alweer op! Dit jaar hebben 
we een flinke groep om mee 
te starten! 27 kinderen en 
we zijn er nog niet!

We begonnen met het thema 
‘ik’ om elkaar te leren 
kennen, ook hebben we veel 
aandacht besteed aan de 
gedragsregels in de 
klas/kring.

 Belangrijke afspraken:
-Handen en voeten bij jezelf
-Als iemand praat; niemand 
praat
-steek je vinger op als je wat 



Terwijl meester Maarten nog ver weg op 
kamp was, is de kinderboekenweek 
begonnen! Een week vol boeken en 

plezier.
Op vrijdag mochten de kinderen Lekker 
eigenwijs verkleed naar school komen

Groep 1/2B



                                              Groep 3
Start groep 3:

Met taal zijn we begonnen met kern start. 
En nu zijn we net gestart met kern 2.. 
Zoem brengt ons met zijn zappelin nieuwe 
letters. We hebben al de - i - - k - - m - - e 
- - r - - p - aa - s - geleerd. We leren deze 
letters ook schrijven. Er zijn leesletters en 
schrijfletters. We oefenen veel met lezen en 
leren steeds langer stil te werken.

We hebben zoem de bij ook geknutseld. 



Groep 3 En over de zelfontspanner. 

Wat kan je doen als je boos bent en 
hoe voel je dat. 

Wat kan je doen als je ziet of merkt 
dat een ander boos of verdrietig is. 

Hoe zie of merk je dat?

In groep 3 zijn we de eerste 
weken hard bezig geweest met 
de groepsvorming. Wij kijken 
naar filmpjes van Kwink en 

praten daar dan over. 
We hebben het gehad over de 

aardigspreker.

Dit liedje hebben we bij 
kwink geleerd:
Weet je wat ik wil, wat ik het 
allerliefste wil? 
Een groep waar ik me prettig voel, 
begrijp je dan wat ik bedoel? 
We kunnen werken en samen 
spelen, en roepen hard, zo nu en 
dan: ZO’N GROEP, DAAR WORD 
IK VROLIJK VAN! 



Groep 4

Groep 4 is dit schooljaar met een knal van start gegaan. Het 
thema van de eerste paar weken was ‘Ik hoor erBIJ,’ want in 
groep 4 heeft iedereen een speciaal plekje. Om dit gevoel te 
benadrukken, heeft iedereen in groep 4 een bijtje geknutseld. 
Kleurrijk en vrolijk, net als de kinderen. Alle bijtjes hebben een 
plekje gekregen aan de deur. 

Tijdens de Gouden Weken hebben 
we met elkaar afspraken 

gemaakt. Zo zorgen we samen 
voor een gezellige en veilige klas. 

Een spectaculaire workshop 
van Mad Science. De 

kinderen hebben genoten! 



Groep 4

Groep 4 bracht een bezoek aan Speelboerderij 
Elsenhove in Amstelveen. Erg leerzaam en 

vooral ontzettend leuk!! 



Groep 5: Het gouden ei 
Het gouden ei is een gouden ballon,
die je doorprikt, en er valt een blaadje uit.
Het was toen week 1.

En we deden het om elkaar beter te leren kennen. 
We hadden 10 eieren, 1 ei per dag.
Onze groep  vond de opdrachten leuk. 
Een van de  opdrachten  was dat we een zin moesten 
vormen. Ieder kind kreeg een letter, en de groep moest 
een rij maken. De zin was Groep 5 van OBS De Grote 
Beer is de Beste!
Groetjes Tomio en Ulyana



Groep 5: Beeldende vorming
We hebben een egeltje gekleid
Met Bioluminescentie.
Bioluminescentie betekent een soort glow in the dark.
We hebben geleerd dat het egeltje mooi rond moest zijn.
Het mocht niet te lang duren anders werd de klei heel hard en de stekeltjes 
moesten een beetje naar achteren staan.
We gingen ook het egeltje schilderen.
We deden dat met speciale glow in the dark verf.
En toen je klaar was strooide juf er wat glow in de dark poeder overheen.
De egeltjes zijn nu bijna allemaal thuis.
en als je het donker maakt dan geven ze licht.
En als je er een uv licht op schijnt gaat het egeltje prachtig mooi schitteren.
dit was het dan weer.

Groetjes, Anna & Alexander.



Groep 6

show en tell 
de show en tell was was een groot succes.
we hebben al een paar gehad eentje ging over 
hockey
en een ander ging over een schildpad en 
eentje over tennis en ook eentje over dansen 
en over cavia´s. We hadden 5 minuten om te 
presenteren. Daarna ging de klas vragen 
stellen.Wat ook leuk is, je leert de klas beter 
kennen.Show en tell betekent in het Engels 
presenteren en vertel.         -Rocky

wereldmarkt
het was heel leuk want er waren veel
lekkere  gerechten er waren koekjes en 
cakejes en brownie so lekker het was 
buiten je mag zelf kiezen met wie je 
mocht lopen  en aan het einde dansen   
en er waren  self augurken en 
kaasblokjes jam jam en poffertje het 
was egt leuk en lekker  ook. mochten je 
ouders  komen het was niet echt lekker 
weer ik hoop dat er volgend jaar 
lekkerder weer wordt als de 
wereldmarkt volgend komt jaar wel  

-Feliz



Groep 6
dansen voor de kinderboeken 
week
het dansen voor de kinderboekenweek.
We oefenen elke vrijdag om 1 uur. Het 
duurt een half uur. De titel van het 
dansje heet "lekker eigenwijs". het 
dansje oefenen we met juf Yvonne.het 
is in de kleuterklas. wanneer we 
beginnen zet ze de video aan waar we 
mee leren. en als we nog tijd hebben 
doen we ook de songtekst.
-Maryam

de mad Scientists
groep 6

Het duurde ongeveer en uur.de Mad Scientists 
ging over licht. De Mad Scientists was echt leuk, 
er waren geluidsbuizen en er was vuur die licht 
gaf, die licht was blauw en oranje.

-Sanae



in de pauze spelen we rugby!!

Teun scheidsrechter!                        

rayhan commentaar

Justus speler!            

Frankie, speler!

Charly, speler!              

Adam, speler!

Shealy speler!                    

regel 1. niet trekken alleen van je teamgenoten.

regel 2. niet over de lijn gooien maar er over heen rennen

regel 3. zet de bal neer anders telt het niet

Groep 7



Groep 7

Kinderboekenweek is van start 
Deze week woensdag is  de kinderboekenweek begonnen!
We mochten op vrijdag lekker eigenwijs naar school want dat is het thema van de kinderboekenweek.
We mochten vrijdag dus lekker eigenwijs naar school, dat hield in dat we verkleed naar school mochten. Bij de meeste 
kinderen was het een groot succes maar bij sommige kinderen een totale mislukking vreselijk vonden ze het. 

Het was dus best wel leuk . Het liedje lekker eigenwijs was ook een groot succes, net zoals elk jaar heeft kinderen voor 
kinderen weer een leuk liedje gemaakt en we mochten ook op school het dansje van lekker eigenwijs doen dan treden we 
later op voor de kinderen van school als we het dansje hebben geleerd 

schoolkrant groep 7
                    kinderboekenweek.!



Schoolfotograaf
                Groep 7

In de 5de week van school hadden wij de schoolfotograaf. En de broers en zussen 
foto's. Het was extreem leuk. Iedereen had zijn of haar mooiste kleding aangedaan. 
Eerst was groep 1-5 met de normale foto`s en klassenfoto's, daarna 6-8 met de 
normale foto's en klassenfoto's. Daarna waren de broer en zus foto`s. Eerst ging 
groep 8 met de broers en zussen foto's. Daarna ging groep 1-7 op de foto met hun 
broer of zus, de schoolfoto duurde 2 dagen. op de eerste dag waren de normale 
foto`s en op de tweede dag de broer en zus foto`s.

Groep 7



Groep 7

Vandaag mochten wij verkleed  
naar school komen. 
Dus het was het begin van de kinderboekenweek dus dan mochten wij verkleed komen 
naar school,omdat het thema eigenwijs had. Dus mochten we komen hoe we willen 
verkleed naar school. Gingen verkleed  naar school en we mochten ijgenwijs doen.De 
ochtend was  leuk omdat iedereen iets anders aan de iemand had, een minion kostuum 
aan de een en een cowboy en  een gangster, er was een beetje muziek dus daarom was 
het heel gezellig.     
en kinderen gingen oefenen om te dansen, mijn groepje ging niet dansen ik ook niet.
gemaakt door Isha ,Arthur,Jooren,lex en jonathan

http://kinderboekenweek.nl


      🎨Cobra museum 🎨

Dinsdag 24 september
we gingen naar het cobra museum met fiets we moesten met de fiets 
9,8 km heen en terug  dus 19,6 km we werden in 2 groepen verdeeld 
en de ene groep ging naar de ene kant van het museum en de andere 
groep de andere kant er waren veel gekke en rare kunstwerken en 
daarna gingen we in een  atelier een eigen cobra maken.

Groep 7



                                              Groep 8🦼Rolstoel basketbal clinic🏀

Nou, de week voor kamp was heel interessant. Wij 
hadden veel LEUKE gastlessen, zoals Wilde rituelen,
mozaïek en natuurlijk basketbal. De basketbal was 
dinsdag toen meester John kwam voor basketbal.

John is een hele aardige meester geweest. Hij had ons 
uitgelegd hoe rolstoelbasketbal werkte, maar dat was 
niet het enige. Hij heeft zijn verdrietige verhaal verteld 
over hoe hij in zijn rolstoel is gekomen. Het gaat zo: 28 
jaar geleden zat hij in zijn best nieuwe auto op een 
zaterdag. Er was een auto voor hem en er kwam één aan 
rijden van achter. De auto voor hem stond stil. Die was 
ook gestopt, maar de auto achter reed 80 km/u recht in 
John´s auto, boem hij voelde niks meer hij was verdoofd. 
Er kwam een brandweer, de politie en de ambulance, ze 
hadden hem uit de auto moeten zagen. Hij zag alles 
maar hij kon niks. 

John was in het ziekenhuis hij wou niet opgeven hij vroeg 
aan zijn dokter (René, niet de meester) of hij een sport 
kon doen hun zeiden nee, maar John was anders hij 
bewoog zijn pink, terwijl de dokters zeiden dat hij nooit 
meer kon bewegen. Het begon met z’n pink, toen met z'n 
arm, daarna met z’n benen en BOEM hij kon bewegen 
heel moeilijk maar hij kon het wel. Dat had John ook aan 
ons laten zien, niemand geloofde hun ogen. Het heeft 16 
jaar geduurd, voordat John zich weer meer kon bewegen. 
Na dat indrukwekkende verhaal gingen we naar gym. 
Het voelde zo raar om in een rolstoel te zitten want hij 
had ook gezegd dat we niet onze benen mochten 
gebruiken dus je moest jezelf erin tillen(dat was een 
beetje moeilijk) het was wel een leuke les.            
GEMAAKT DOOR MISHA😀🫥🙂



                                              Groep 8Workshop Mozaïek :D 
Gr 8 heeft de afgelopen 3 weken gewerkt aan een mozaïek 
werkje. Het was elke donderdagmiddag werken aan een 
kunstwerk

Les 1: Thema dieren
In les 1 ging je bedenken wat je ging maken.
Als je wist wat je ging maken schetste je het dier dat je 
wou gaan mozaïeken alvast op het plankje
Als dat klaar was dan pakte je alvast wat mozaïek steentjes 
en kon je die op de juiste maat gaan knippen met een 
kniptang! Maar veel kinderen kwamen nog niet zo ver dus 
gaan we verder naar..

Les 2: Thema dieren (nog steeds) 
In les 2 ging je die steentjes lijmen. Als je die steentjes had 
gelijmd met speciale mozaïek lijm dan kon je die gaan 
plakken in de geschetste lijntjes van het dier van vorige 
week.Had je dat gedaan dan kon je de achtergrond kleurtjes 
gaan uitzoeken en beginnen met plakken. En als je daar 
mee klaar was,was het wachten tot…

Les 3: Thema dieren (yup het thema verandert niet)

Les 3: ging eigenlijk vooral om het voegen van de steentje.
Dat is een soort magisch spul dat je over de steentjes smeert 
zodat het er beter uitziet. Natuurlijk was er voor de 
kinderen die nog niet klaar waren met de achtergrond nog 
een beetje tijd over om af te maken (zoals ik…) Je deed dat 
voegen als volgt: Je smeerde dat voegsel over je hele 
mozaïekje, dat verspreide je met een spons en dan kon je 
met een lapje het voegsel dat op de steentjes lag weghalen 
want anders zag je de steentjes niet meer. Misschien is dit 
niet zo'n goede uitleg maar ja!

Les 3: Thema dieren (yup het thema 
verandert niet)

Les 3: ging eigenlijk vooral om het 
voegen van de steentje.
Dat is een soort magisch spul dat je 
over de steentjes smeert zodat het er 
beter uitziet. Natuurlijk was er voor 
de kinderen die nog niet klaar waren 
met de achtergrond nog een beetje 
tijd over om af te maken (zoals ik…) 
Je deed dat voegen als volgt: Je 
smeerde dat voegsel over je hele 
mozaïekje, dat verspreide je met een 
spons en dan kon je met een lapje het 
voegsel dat op de steentjes lag 
weghalen want anders zag je de 
steentjes niet meer. Misschien is dit 
niet zo'n goede uitleg maar ja!

En toen iedereen het af had gingen 
we allemaal onze handen wassen! 
EINDE 

jette & robyn 



                                              SCHOOLKAMP Groep 8 
Op 30 september gingen we met de 
hele klas drie dagen naar Driebergen.
We hebben heel veel gedaan, zoals 
lasergamen in het bos, pijl en boog 
schieten, ludieke spelletjes, catan in 
het bos en natuurlijk was er ook een 
bonte avond. En daarna was er een 
disco met hele harde muziek. En we 
hebben ook gezwommen.
De leukste activiteiten vond ik de 
bonte avond, het lasergamen en 
natuurlijk de disco. Bij het 
lasergamen kreeg je een wapen. Er 
waren verschillende teams, team 
blauw en rood en je had twaalf levens. 
Elke keer als je op iemand schoot ging 
het leven van je wapen knipperen, 
schoot je nog een keer, dan bleef het 
leven knipperen. Werd er weer op je 
geschoten, dan is je leven weg en heb 
je nog negen levens over.
Bij de bonte avond waren er allemaal 
verschillende acts. Ook heel grappige. 

Er waren twee goochelaars. Robyn en 
Nour, alleen ging dat bij Nour niet zo 
goed, Zijn truc mislukte ( alles 
mislukte).
Maar het grappigste moment was dat 
de jongens op het nummer Barbie 
gingen dansen.
En het spannendste was de 
spooktocht. Meester Roderick 
vertelde namelijk dat er vossen los 
liepen in het bos en meester Maarten 
vertelde een eng verhaal. Toen 
moesten we het bos en je mocht het 
touw echt niet loslaten, anders was je 
verdwaald. En de meesters en juffen 
stonden verstopt achter de bosjes en 
de bomen en het was ook heel donker 
dus dat maakte het niet beter.
En het allerlekkerste eten vond ik 
toch wel de brownie. En daarom wil ik  
de koks en de bakkers een heel groot 
compliment geven.

Mijn mooiste herinnering aan 
schoolkamp is de bonte avond, omdat 
ik daar heel veel heb gelachen.
Mij schoolkamp in drie woorden:
LEUK/SPANNEND/GRAPPIG!

Van Mette



                                              SCHOOLKAMP Groep 8 
We zijn met groep 8, meester Jocha, 
meester Marcel, meester Maarten, 
meester Roderick, juf José en juf Mirella 
2,5 dagen op kamp geweest in 
Driebergen. We hebben heel erg veel 
gedaan, maar mijn top 5 opnoemen. Ten 
eerste hebben we levend catan, dan 
moet je ruilen met de kaartjes die je krijgt 
bij je beginpost. Ten tweede hebben we 
archery tag, dat is heel simpel, je moet 
mensen beschieten met pijl en boog. Ten 
derde hebben we lasergamen, je weet 
wel hoe dat gaat, dus veel uitleg is niet 
nodig. vierde hebben we de bonte 
avond, er waren veel acts en ik deed ook 
mee met een act, ik deed mee met 
barbie girl zingen met neppe boobies en 
billen en het was hilarisch.

En ten vijfde hebben we de silent 
disco en dan heeft iedereen een 
koptelefoon op met drie zenders en 
dan kan iedereen andere muziek 
luisteren. Ik vond het grappigste 
moment de act waar ik ook in zat, en 
ik vond het spannend om de 
spooktocht te doen, dan moesten we 
spookjes zoeken en bij sommige 
stonden letters en er was leiding die je 
ging laten schrikken. Ik vond het 
lekkerste eten de patat en snacks (ik 
heb patat, een frikandel en een 
kaassoufflé gegeten). 

Ik heb op dit schoolkamp geleerd 
dat ik super goede dance moves 
heb. Mijn mooiste herinnering aan 
kamp is de silent disco. Als ik mijn 
schoolkamp zou moeten 
beschrijven in drie woorden dan 
zou dat zijn: 

Slapeloos leuk kamp.

Kian



                                              SCHOOLKAMP Groep 8 



                                              SCHOOLKAMP Groep 8 
kamp nourdeboer
Wij zijn met de hele klas en 6 begeleiders 
naar Driebergen om kamp geweest. We 
zijn daar van maandag tot woensdag 
geweest. We hebben levend stratego, 
levend catan, ludieke spellen, 
gelasergamed, boogschieten, met graffiti 
onze shirts ondergespoten, bonte avond, 
kinderen hebben voor ons gekookt, er 
kwam een frietkraam, we hebben een 
kampvuur verhaal geluisterd, in het 
donker verstoppertje gedaan, een 
spooktocht gedaan, silent disco gehad, 
gezwommen en veel vrije tijd gehad waar 
je kon doen en gaan waar je wou.

De 3 leukste dingen vond ik 
lasergamen (het was echt vet om door 
het bos heen te schieten), silent disco 
( de muziek was leuk en het had een 
goede sfeer) en het zwemmen ( het 
was leuk om met m'n vrienden te 
zwemmen en het bubbelbad was 
hemel). Mijn grappigste moment was 
ook het spannendst. Izzy ik en Ivy 
hadden een goochelact, alleen ging 
alles fout wat echt grappig was. De deo 
die als rook bedoeld was toen we 
binnen liepen kwam in m'n ogen en 
over de act ga ik niet eens beginnen( 
had de verkeerde kaart gepakt en 

dergelijk). 

Het lekkerst wat ik op kamp heb 
gegeten is toch wel de hotdogs. Als 
ik een compliment aan iemand 
moet geven is het Izzy, Ivy en Ben 
omdat we het met zijn 4e best wel 
veel tijd hebben doorgebracht, wat 
heel leuk was. Ik heb van mijzelf 
geleerd dat ik helemaal niet zo 
bang voor het donker ben. Wat ik 
nooit ga vergeten van dit kamp is 
dat de act compleet fout is gegaan. 
School
kamp in 3 woorden is: leuk, 
gezellig en onvergetelijk.

Nour



                                              SCHOOLKAMP Groep 8 


